
 
 
Stichting Het Woord heeft in 2024 
belangrijke stappen gemaakt in haar 
ontwikkeling. Naast visie ontwikkeling, 
het aanboren van nieuwe contacten en 
het uitnutten van de bestaande, heeft de 
Stichting het afgelopen jaar twee 
belangrijke producten opgeleverd: 
 

• de Haggada (een messiaanse vertelling van de Sedermaaltijd) 
• In het begin (Genesis), de eerste uitgave van de nieuwe Bijbelvertaling  

 
Alles is erop gericht geweest om ee brug te slaan tussen de Joodse (Hebreeuwse) 
cultuur en achtergronden en het christelijke geloof anno nu. De diepgang en rijkdom van 
de Eerste Verbondstekst bleek keer op keer een inspiratie om door te gaan en de in de 
tekst verborgen 'parels' te ontdekken, te koesteren en erover te vertellen. Een uiting 
hiervan is ook een podcast van Myrjam en Marleen waarvan enkele afleveringen op 
Spotify te beluisteren zijn.    
 
In 2025 wordt verder gewerkt aan de vertaling en uitgave van Namen (Exodus) en de 
overige drie boeken van de Instructie (Tora). Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met 
de Griekse teksten (Tweede Verbondstekst).  
We zijn dankbaar voor wat er nu is en zien uit naar alles wat de Stichting komend jaar 
gaat voortbrengen. 
 
Hieronder volgt een kort financieel overzicht van het afgelopen jaar. 
Namens het bestuur, 
 
W. de Jonge 
 
Inkomsten (giften): 6.483,- euro 
 
Uitgaven:         6.125,- euro 
waarvan          4.963,- euro - drukkosten Haggada 
                400,- euro - bijdrage ontwerpkosten In het begin 
 
Saldo BUNQ rekening van de Stichting op 31-12-2024: 481,- euro 
 


